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Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente van Juli 2022 tot Augustus 2023 

Aan het bestuur en vrienden en belangstellenden van ons werk inTsjechië 

 

Lieve vrienden,  

 

Het is fijn om over goede ontwikkelingen te kunnen vertellen mbt het werk van de Tsjechische 

Stichting voor  Innerlijke Genezing: Immanuel, waar ik voor werk, samen met Nanne en Eddy en 

Ineke de Pender 

Door covid konden we een lange tijd alleen maar online cursussen geven en hadden online-meetings. 

maar misten erg het persoonlijke contact met elkaar. Ook was er een bestuurswissel en werd Katka 

Polakova voorzitter, die met enthousiasme en veel inzet nieuwe ontwikkelingen in gang zette. 

 

 Eindelijk konden we de conferentie in Tabor geven van 23 -25 

september 2022, die ivm covid al 2 keer uitgesteld werd. Ook nu 

beleefden we spannende momenten toen onze vliegreis werd 

gecanceld, terwijl we de boardingkaarten al hadden. Gelukkig konden 

we de trein nemen en kwamen laat ‘s avonds nog op tijd  in Tabor aan  

 

Het thema was: ’Hoe Jezus’liefde onze pijn en relaties geneest.’ 

Samen met Eddy en Ineke logeerden we in een prima hotel in het 

centrum in deze  prachtige oude plaats, waar alles historie ademde. 

We werden bijzonder gastvrij ontvangen door deze gemeente waar 

we voor de eerste keer kwamen; zelfs ontvingen we het adres van een 

restaurant, niet ver van ons hotel, waar we op kosten van de kerk 

mochten eten (zie foto) 

 

Vrijdagavond gaf ik de eerste lezing over ‘Hoe we kunnen leren luisteren naar Gods woorden’ en zo 

meer verbondenheid met Hem, met zijn goede woorden van geliefd te zijn, van hoop voor de toekomst 

ontvangen. Hierna konden de deelnemers naar 

iemand van het team gaan voor een gesprek of 

gebed. Niemand deed dit. Wat nu?  

Er waren een paar jonge mensen die erg aandachtig 

hadden geluisterd en ik liep naar één van hen toe om 

contact te maken. Er was verlangen maar ook 

terughoudendheid in hen,  maar even een praatje 

maken lukte. De anderen teamleden deden dit ook en 

zo maakten we weer eens op een nieuwe manier 

contact. 

Ik realiseer me nu dat het best een confronterende  

titel was voor hen, nl dat Jezus onze relaties geneest. Na covid verlangden 

ze daar ook naar, maar om zich te openen voor contact en aandacht en 

liefde te ontvangen, bleek niet eenvoudig. 

Eddy en ik gaven om de beurt een lezing en dat werd steeds beter  

ontvangen, ook doordat de predikant hen aanmoedigde om eens iets 

nieuws te proberen. Gewaardeerd werd ook dat Nanne liet zien hoe hij mij 

zegende met liefde en leven en dat dit eenvoudig en niet moeilijk was. 

Het was mooi om te zien hoe de aanwezigen steeds vrijer werden om naar 

het team toe te komen en om een gesprek of gebed te vragen.  

Ik herinner me nog steeds die drie jonge mensen; het was bemoedigend te 

zien hoe ze zich langzaam konden openen. We mochten bidden om rust en 

vertrouwen dat voor hen ook een goed leven mogelijk was. Het was mooi 

om ze te zien openbloeien.  

We kunnen terugzien op deze tijd in Tabor als een bijzonder gezegende 

tijd. Het was voor ons als ‘Dutch’ team heel bemoedigend zo welkom te zijn en uitgenodigd te worden 

om over een paar jaar terug te komen. Zo kunnen we verder gaan met wat we daar konden opbouwen. 
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Hierna reisde ik naar Podebrady om daar nog een kleine week te werken in een kleine Engels-

Tsjechische gemeente die ook veel Oekrainers opvangt. Het was weer goed om bij de fam Mojzis te 

zijn en ik voel me daar echt thuis. Ze leiden daar een jonge gemeente waar intens met elkaar wordt 

meegeleefd, mensen tot geloof komen, gedoopt worden en zelf mee gaan werken. 

 

Het bestuur van Immanuel wilde in 2023 een 

nieuwe start maken om hun medewerkers weer 

meer bij het werk te betrekken. Doel was: een 

Opbouw-en Trainingsweekend organiseren in een 

centrum voor alle medewerkers. 

 

Vrijdag 3 Februari kwamen we als bestuur en 

leden bij elkaar. Eddy had deze dag in grote lijnen 

voorbereid. Tijdens deze dag deelden we met 

elkaar hoe we de afgelopen tijd hadden beleefd en maakten we een nieuwe start. Er kwam ruimte voor 

nieuwe plannen en er was een  brainstorm waarin we nadachten 

over wie mee zouden kunnen gaan werken bv 

als penningmeester, hulp bij organisatie, uitkijken naar nieuwe 

mensen etc.  De pizza-lunch was heel welkom bij al het overleg. 

Het was goed om elkaar life te ontmoeten, samen te zingen, te 

bidden, naar elkaar te luisteren en weer geïnspireerd te worden; 

samen verbonden te zijn in onze inzet voor Immanuel.  

 

Zaterdag 4 Februari 

De volgende dag kwamen we bij elkaar als bestuur, leden en een 

aantal pastorale medewerkers en soms ook geïnteresseerden 

voor speciale taken: een mooie groep van 20 personen. 

’s Morgens gaf Katka een introductie over de organisatie en visie van Immanuel. Hierna stelde 

iedereen zich voor en vertelden hoe zij betrokken waren bij het werk van Innerlijke Genezing bv in 

hun regio en hoe zij een bijdrage zouden kunnen geven hieraan. 

Het was fijn om elkaar beter te leren kennen en hun ideeën te horen. 

Na een pizza-lunch maakten we plannen voor de opzet en inhoud van het komende Opbouw en 

Trainingsweekend wat in Belec, een centrum van de kerken, van 26 tot 28 Mei zou worden gehouden. 

Er was plaats voor max 35 personen. 

We kregen er zin in en visie voor,  want er was bereidheid om daar samen voor te gaan. Het was een 

avontuur en in gebed vroegen we om wijsheid om alles goed te organiseren en ook om meer mannen!  

Eddy de Pender en ik werden gevraagd 

om de inhoud van het weekend - in 

overleg met het bestuur- 

vorm te geven. 

Als slot vierden we onze 

verbondenheid met God en met elkaar 

door om de beurt een kaars aan te 

steken aan de grote kaars als symbool 

van de aanwezigheid van het Licht van 

Christus bij ons en in ons, en gezegend 

te worden. 

We sloten deze dag af met een gezamenlijke maaltij 

 

Weekend in Belec nad Orlici gepland van 26 tot 28 Mei 
Als thema voor dit weekend kozen we Jesaja 43: Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – 

heb je het nog niet gemerkt?  

Als voorbereidingsteam geloven we dat we samen met de medewerkers een nieuwe start kunnen 

maken zodat ze weer zien hoe belangrijk Immanuel is voor henzelf om opgebouwd te worden en voor 
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hun gemeenschappen. We maakten een programma 

waarin theorie en praktijk afgewisseld worden en er 

veel tijd is om in kleine groepen elkaar beter te leren 

kennen en met elkaar te bidden. 

Het is heel verrassend om zoveel inschrijvingen te 

ontvangen en vooral van veel mannen! 

 

Vrijdag 26 Mei 
komen we aan in Belec met mooi weer en tot onze verrassing heeft 

het centrum een opknapbeurt gehad en alles ziet er prima uit. Nadat 

iedereen zijn plekje heeft gevonden, starten we met een gezamenlijk 

maaltijd met daarna worship en een korte lezing. We hoorden alleen 

maar enthousiaste verhalen dat we dit weekend hadden 

georganiseerd; dat er ruimte was om meer inzicht te krijgen in het 

funktioneren van de Stichting Immanuel en hoe daaraan een bijdrage 

te leveren of hulp te vragen. Eddy gaf een heel goede lezing over de 

basisprincipes van Innerlijke Genezing vanuit het gedachte goed van Leanne Payne. 

Ik gaf korte pastorale lezingen over verschillende thema’s bv over het thema ‘Besef van zijn’: dat je 

vanaf je prilste begin door God geliefd en gezien bent en dat Hij wil komen met zijn liefdevolle 

aanwezigheid en woorden uit psalm 139 in de leegte van wat er niet was of in een trauma bv heel jong 

gescheiden zijn van je moeder. Hierna gaf ik aanwijzingen hoe hiervoor genezend te bidden en kon 

iemand naar voren komen om gebed te ontvangen zodat anderen konden zien hoe je kunt bidden voor 

iemand. Het was ontroerend om te zien dat God hen aanraakte en hen zegende. Daarna praktiseren ze 

dit gebed zelf in groepjes van drie en ontstonden er mooie gesprekken. 

 Erg werd gewaardeerd dat velen een bijdrage gaven: in de worship, 

registratie, zorg voor thee, koffie etc in de pauzes, organisatie etc. Dat gaf 

verbondenheid en ook mooi dat er geen groepjes waren maar mensen 

elkaar wilden leren kennen, komend uit verschillende regio’s. 

 

Op zaterdagmiddag gaven Eddy en ik beiden een workshop. De mannen + 

één vrouw kozen Eddy’s groep:’Stand Firm’.Ik gaf dans-en zangworkshop 

waaraan alleen de vrouwen meededen en wat was het fijn om met elkaar 

een kroon te maken en God eer te geven al zingend Hallelujah! 

Na de zondagslunch en een afsluitende viering ging iedereen weer naar 

zijn eigen plekje wetend verbonden te zijn met vrienden en uitgenodigd om deel te nemen aan 

conferentie met Lin Button op 13 en 14 Oktober. 

Iedereen vulde een formulier in om aan te geven hoe ze dit weekend hadden beleefd en welke 

onderdelen belangrijk voor hen waren geweest, ook wat ze zagen als hun bijdrage aan de Stichting 

Immanuel en ideeën voor de toekomst. Katka, de voorzitter, nam alle formulieren mee en wat werden 

we bemoedigd toen we de evaluaties lazen.(zie foto) 

Waar we van droomden, was gebeurd. Een nieuw elan is geboren met 

enthousiaste medewerkers, die mee willen denken en nieuwe wegen inslaan. 

Ook heeft zich een penningmeester gemeld die in 2024 start en iemand die wil 

helpen met organisatorische zaken, etc. 

Het was een hele uitdaging een weekend organiseren maar wat werden we 

gezegend door God en elkaar. 

Dit was weer een uitgebreide nieuwsbrief en fijn dat ik kon schrijven over goede 

dingen die gebeuren met een vernieuwd bestuur. Heel veel dank voor jullie 

medeleven op zoveel manieren en we blijven uitzien naar groei van dit 

belangrijke werk van Innerlijke Genezing om dit te brengen in de kerken van 

Tsjechië. Giften blijven hartelijk welkom voor  Stichting Praagse Lente op 

NL30INGB0007330158 in Bilthoven maar ook gebed! 

 

Hartelijke groeten, 

Tony Kalma, email kalma@planet.nl. Reacties zijn welkom. 
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